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Ik kan er net zomin omheen als u dat kunt. Op het ogenblik dat deze column verschijnt, is de oorlog  
tussen Rusland en Oekraïne waarschijnlijk nog steeds gaande. En wie weet wat er in de tussentijd nog 
allemaal is gebeurd. Dat roept de vraag op of mensen door de geschiedenis heen überhaupt wel vatbaar  

zijn voor verbetering. Omdat de geschiedenis zich blijft herhalen en zich dan vervolgens nog een  
keer herhaalt. 

natuur, een interessante jeugdherinnering 
… Na een smakelijke warme lunch in ons 
restaurant maken we bij goed weer een korte 
wandeling door de historische tuin van De 
Beyart. ’s Middags kijken we naar een do-
cumentaire of luisteren we naar een lezing.     

Verderop in deze Voilà staat onze advertentie over Société De Beyart. 
‘Heel leerzaam’ staat daar onder meer vermeld in de titel. Dit ook 
als tegenwicht voor wat schrijver A. den Doolaard ooit opmerkte: 
’Het eerste slachtoffer in elke oorlog is het gezond verstand.’ Vandaar 
dat ik u als zelfstandig thuiswonende oudere nogmaals met alle 
plezier uitnodig. 

Want mensen die hun gezond verstand gebruiken hebben we hard 
nodig in alle tijden.

it met de enigszins hoopvolle 
opmerking dat de bovenge-
noemde oorlog in gang is ge-
zet door één mens en niet door 

alle mensen. Al maakt dat niets uit voor 
de situatie waarin de wereld nu is beland. 
Desondanks mogen we niet opgeven. We 
moeten blijven luisteren naar elkaar en blijven leren van elkaar. Op 
wereldschaal kunnen u en ik daar weinig tot niets aan veranderen, 
in een kleine kring kunnen we dat wel.

Société De Beyart is zo’n kleine kring. Als onderdeel van onze 
eeuwenoude en warme woon- en leefgemeenschap bent u daar 
als zelfstandig thuiswonende oudere van harte welkom voor een 
bijzondere daginvulling. Ook als u te maken heeft met lichte kwets-
baarheden. Tussen gelijkgestemde mensen praat u mee en kunt u 
uw mening geven over een veelheid aan maatschappelijke en overige 
onderwerpen. 

Om even bij de actualiteit te blijven. We nemen de berichtgeving in de 
krant door over de ontwikkelingen in Oost-Europa. Evengoed zouden 
we ons bijvoorbeeld over Guernica kunnen buigen, het protestschil-
derij dat Pablo Picasso maakte over de Spaanse Burgeroorlog. Of we 
verdiepen ons in de Derde Symfonie van Henryk Górecki, waarin hij 
zijn ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog verwerkte.

Evengoed kunt u als deelnemer aan Société De Beyart naar wens 
een persoonlijk verhaal of gedicht delen over een compleet ander en 
vriendelijker onderwerp. De kracht van liefde, de schoonheid van de 
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“Société De Beyart: 
verdieping zoeken 

in kleine kring” 
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